Nieuwsbrief 301, 23-12-2025

Liturgie Kerstnacht 24 december 2025, 22.00 uur
Grote Kerk - gezamenlijke viering van de
Protestantse gemeente en Hervormde gemeente
Wijk bij Duurstede

Medewerking verleend door Koor Cantique o.l.v.
Elien van der Meer

Orgel: Joost van Beek

Kosters: Kees van der Heide, Ton van der Made

en Matthias Petri

Livestream: Bert de Boer en Dick Breeuwer
Lectoren: Mia Brinkman en Atie Ewoldt

Diakenen: Birgitta Breeuwer en Paula van der Spek
Kerkrentmeesters: Atie Ewoldt en Coby Oppewal
Ouderlingen van dienst: Mia Brinkman en Aty van
der Spek

Voorgangers: ds. Dirk Neven en ds. Jan Ouwehand

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel:

Het koor zingt vooraf een aantal Engelse carols

Klokgelui
We zingen: Lied 477

Welkomstwoord

De Adventskaarsen worden aangestoken

Het koor zingt: Il est né le divin enfant -
John Rutter (*1945)

Bemoediging en drempelgebed

We zingen: Liefste lied van overzee 20

Smeekgebed met aansluitend kyrie en gloria
intenties beantwoord met Lied 301a

We zingen: Lied 471: koor 1, allen 2,3
TEKST EN UITLEG

Inleiding op de dienst,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Jesaja 8: 23b-9: 7
We zingen: Lied 473

Tweede lezing: Psalm 96

We zingen: Psalm 96: 1,5,6,7

Derde lezing: Lucas 2: 1-20

We zingen: Gezang 140

Verkondiging: ‘Dreaming of a white Christmas’

Het koor zingt: Sussex Carol - David Willcocks
(1919-2015)

ﬂ h Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

Moment van stilte

We zingen: Lied 478: koor 1, allen 2,4
GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,
voor Stichting met je Hart

Geef met
,@ Givt
Orgelspel (tijdens de rondgang): Improvisatie

Dankzeggingen, voorbeden
Intenties afgesloten met: O Lord hear my prayer
(Taizé)

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader,
gezongen: Lied 369b

ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): ‘Ere zij God’

Zegen

Orgelspel: Fanfare on ‘Hark! The Herald Angels
Sing - Phil Lehenbauer (*1960)

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 21.45 uur) of
later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-
Wijk-bij-Duurstede

Bij de kerstvieringen

Kerst spreekt de taal van het verlangen. Om als mens ook
zélf lichtdrager te zijn, het niet ‘over te laten’ aan het
‘Licht voor de wereld’. Door als mens en als gemeen-
schap kwetsbaar en teder het kind van Bethlehem, of
wie zich ook maar bij onze deur met vragende ogen aan-
dient, open te doen en te ontvangen, en er zorg voor te
dragen.

Precies dat zullen we horen in de kerstnacht die HG en
PG samen vieren op 24 december (22.00 uur) in de ver-
telling van Evangelist Lucas (Lucas 2, 1-20) Het Godsrijk,
het Rijk van Vrede, komt niet met geweld tot stand, maar
heel anders... En dit is voor jullie het teken: een kind, een
zuigeling, liggend in een kribbe, in doeken gewikkeld.
Ook de profeet Jesaja spreekt mensen moed in, in de
eerste plaats hen die wonen in de doodsschaduw: het
volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een licht, een schit-
terend licht... Deze dienst is met vocale ondersteuning
van kerkkoor ‘Cantique’ o.l.v. Elien van der Meer. Joost
van Beek is de organist. Ds. Jan Ouwehand en

ds. Dirk Neven zijn de voorgangers.
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Na het meer ‘volkse’ kerstverhaal met de herders, de
kribbe en de engelen in de nacht, volgt op kerstmorgen
25 december (9.15 uur) Johannes’ mystieke vertelling
over het Woord in den beginne (Joh. 1,1-18). Ogen-
schijnlijk een meditatie voor ‘ingewijden’. Zijn woorden
lijken wel een brief van ‘boven’, uit de hemel. Misschien
is dat ook wel zo. Maar tegelijk is zijn boodschap heel
aards. Want Johannes spreekt over éns, op de aarde. Zijn
meditatie, zijn lied, zijn gebed zo je wil, heeft concreet
iets met jou, als hoorder, te maken. Zijn lofzang op het
Woord — over die ene die Johannes even later ‘Zoon van
God' zal noemen — heeft te maken met ons kindschap,
ons kindschap van Gdéd. Ook in deze dienst horen wij
een fragment uit de heerlijke profetie van Jesaja (Jes. 52,
7-10). Aan het begin van de dienst blijven we met het
Kinderkerstfeest nog even in de sfeer van de kerstnacht
met de herders, de kribbe en de engelen. Deze dienst
bespeelt Pim Schipper het orgel. Ds. Dirk Neven is de
voorgangetr.

Kerstfeest is een vrolijk en tot dankbaarheid stemmend
feest, maar is tegelijk een momentopname, dat haar
boodschap wil meegeven voor alle dagen van het jaar.
Daarom als voorproef van de verkondiging de altijd weer
heerlijke en tot nadenken stemmende woorden van de
dichter Hans Andreus, in het gedicht: Geen kerstcantate.

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar

een beetje gerechtigheid

aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers

in en om het vaderhuis,

het hunkert naar

aardse dagen ooit

zonder marteling en moord,

het licht dat van puur licht

kind is en woord.

In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven

Liturgie Kerstmorgen 25 december 2025, 9.15 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente

Er is jeugdkerst met creche en kinderkerk

Organist: Pim Schipper

Koster: Chris Middelkoop

Livestream: Mario Batenburg

Lector: Gerda Bakewel

Diaken: Riet Andringa
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Marieke Borgers
Voorganger: ds. Dirk Neven

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Noél - Grand Jeu en duo —
Louis Claude d'Aquin (1694-1772)

We zingen: Tussentijds 137: 1,2

Welkomstwoord

De Kerstkaars wordt aangestoken

Bemoediging en drempelgebed

Kerstfeest met de kinderen

We zingen: Lied 486: 1,2,3

tijdens het zingen van het laatste couplet gaan de kin-
deren met hun ouders/begeleiders naar de ruimte in de
Open Hof

Gebed om ontferming
na het ‘daarom bidden wij zingend’ acclamatie:
Lied 301a

We zingen als gloria: Lied 481
TEKST EN UITLEG
Eerste lezing: Jesaja 52: 7-10

We zingen: Eva's lied 20, melodie Pim Schipper, tekst
Marijke Koijk-de Bruijne

Allen gaan staan voor het kerstevangelie

Tweede lezing: Johannes 1: 1-14
besloten met het Halleluja: Lied 338b

Verkondiging
We zingen: Gezang 328

GAVEN EN GEBEDEN m Geef met
Inzameling van de gaven, AN Givt

1. Diaconie/ZWO - Kerk in actie: Kinderen in de knel
2. Kerk

Orgelspel (tijdens de rondgang): In dulci Jubilo -
Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Dankzeggingen, voorbeden
Besloten met acclamatie: Lied 368c

Stil gebed en gezamnelijk Onze Vader
gezongen: Lied 369b

ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): Lied 506

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of la-
ter mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-
Wijk-bij-Duurstede

De volgende nieuwsbrief verschijnt op zaterdag 27
december a.s. met daarin de liturgie voor zondag 28
december.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers
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