Grote Kerk - Protestantse gemeente
Allerzielen

Gedachtenisdienst m.m.v. kerkkoor Cantique
onder leiding van Elien van der Meer

Deze jeugdzondag is er créche en kinderkerk

De dienst is mede voorbereid vanuit het pastorale
en het diaconale team.

Organist: Pim Schipper

Koster: Sjoerd Andringa

Livestream: Dick Breeuwer

Lector en diaken: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeesters: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Dirk Neven

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Got - Johann Ni-
colaus Hanff (1663-1711)

Welkom door de ouderling van dienst

We zingen (allen gaan staan): Lied 213: 1,2

Bemoediging en drempelgebed

- allen gaan zitten -

We zingen: Lied 729 - koor 1, allen 2,3

- In het naspel gaan kinderen naar hun eigen plek -
TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,
afgesloten met gezongen gebed:
Lied 331 (1x koor, 1x allen)

Eerste lezing: Openbaring 7, 9-17

We zingen: Psalm 138: 1,2

Tweede lezing: Mattheus 5, 2-12a

We zingen: Lied 996 - koor 1, allen 2
Verkondiging

Koor: Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré
We zingen: Lied 731 - koor 1, allen 2,3

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven r ———
1. Diaconie/ZWO - Voedselbank Q Givt
2. Kerk
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Orgelspel tijdens de rondgang:
Vor deinen Thron tret’ ich hier mit BWV 668 —
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Dankzegging en voorbeden
overgenomen door koor: ‘O Lord hear my prayer

- Kinderen kunnen terugkeren in de kerk -
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Ter inleiding

Gedicht: ‘De mensen van voorbij’ - Hanna Lam
(1928-1988)

We zingen: Lied 199

- Tijdens dit lied wordt het Gedachtenisboek
op tafel gelegd -

Aansteken van de kaarsen
We noemen telkens twee of drie namen.
Wie een kaars aansteken, komen naar voren.

We zingen: Lied 961, koor zet in, daarna volgen allen

Wij gedenken:
Klasina Neeltje Catharina Bongers-Habben Jansen

Gijsbert Woelders

Jannigjen Vriens-Hofman
Emily Christine van Werkum

Anna Sterk-van der Beek
Cornelis van der Laan

Petronella Christina Lokhorst-Knoop
Paulus Hendrikus Maria van Hooff

Jan Floris Post
Tiertje van Brenk-Lycklema

Adriaan Kasper Neele
Henriétte Christina Engelina Smit-Labots

Frans Marchal
Gerrit Jan Beumer

Er is ook een kaars voor anderen die afgelopen jaar zijn
overleden.

De werkgroep Amnesty International steekt een

eigen kaars aan.

Vervolgens kan iedereen een lichtje aansteken.
Cantique zingt uit het Stabat Mater van Jenkins:

‘And the mother did weep’

We zingen: Lied 754: 1,3



Onze Vader, samen gebeden

- créchekinderen kunnen de kerk in komen —
ZENDING EN ZEGEN

Na de dienst

Slotlied (staande): Lied 725

Slottekst en Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Fantasia in c moll BWV 562 —
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of
later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-
Wijk-bij-Duurstede

Bloemengroet
De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Marit
Kroon en is bestemd voor dhr. J. Oechies en voor mevr.
J. Visser-Slob.

Gedachteniszondag 2 november

Deze viering gedenken wij de namen van allen die ons
het afgelopen jaar zijn ontvallen. We doen dat met de
kleur wit, de kleur van Pasen, het Licht, de Verrijzenis.
Immers, de opstanding van Jezus Christus vormt voor
ons het fundament van de hoop, dat de dierbaren die wij
hier op aarde moesten ‘loslaten’, in zijn nabijheid ‘be-
waard’ en met hun leven ‘voltooid’ worden. We horen
troostwoorden uit het visioen van de Apocalyps (Open-
baring 7, 9-17) en de bekende zaligsprekingen uit de
Bergrede (Mattheus 5, 2-12a)

Ter gelegenheid van onze gedachtenisviering, een ge-
dicht bij de bekende Psalm 139, door Werner Pieterse.

Te weinig hebben we echt gesproken
hoeveel we ook hebben afgepraat

te veel gewoon voor lief genomen.
Alles leek er toen voor altijd te zijn
gewerkt hebben we, geleefd
gewoon, de mooiste dagen door.

En nu ik naar de stilte luister
hoor ik steeds de woorden
fluister ik de zinnen die

ik je te weinig heb gezegd.

Laat de Ene er toch zijn

de God die jouw gebeden hoorde
die je stilte begreep en

wist wat je te zeggen had.

Laat de Ene er toch zijn
en jou liefhebben zoals jij mij
zolang hebt liefgehad.

We hopen met elkaar op een lichte en troostrijke viering.
Deze dienstis met medewerking van koor Cantique o.Lv.
Elien van der Meer en Pim Schipper als organist.

In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven

Open kerk

November is een maand
die in het teken staat van
loslaten en van eindig-
heid. Dat zie je overal in
de natuur. En het is de
maand van Allerzielen,
van Eeuwigheidszondag,
dagen die in het teken staan van overleden dierbare per-
sonen. Heb je behoefte aan een moment van troost of
rust, wil je gewoon even in de banken zitten of een
kaarsje aansteken, weet je dan welkom.

Op 1 en 2 november is de deur van de Grote Kerk van
13.00 tot 17.00 uur open.

Coby Oppewal

Aktie voor Voedselbank Kromme Rijn

Het werkgebied van deze voedselbank is Wijk bij Duur-
stede, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Cothen en Langbroek.
Er werken circa 50 vrijwilligers, die elke week gezinnen
met een inkomen beneden het minimum voorzien van
een aanvullend en gezond voedselpakket. Tegelijk
wordt daardoor voorkomen dat goed voedsel wordt
weggegooid. Op zondag 2 november a.s. is de 1le col-
lecte bestemd voor het werk van genoemde Voedsel-
bank.

In het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid op 5
november a.s. organiseren wij bovendien samen met de
Diaconie van de Hervormde Gemeente een inzameling
van producten op zondag 9 november a.s. U kunt die
voorafgaande aan de dienst inleveren.

Er is vooral behoefte aan: pannenkoekenmix, vis in blik,
frisdrank (1 L. pakken), koffiepads, aardappelpuree, ra-
goutbakjes, biscuit/koekjes/speculaas/kruidnootjes,
knakworst (kip of rund), deodorant (man/vrouw), afwas-
middel en hoofdwasmiddel.

Liever geen groente in blik of pot, pasta of pastasaus.
Doet u mee?

Namens de Diaconie, Jelte Veenstra

Requiem John Rutter, Allerzielen, 1 november

Het uitvoeren van een requiem, de dodenmis, daar kij-
ken we ook al niet meer van op in onze Grote Kerk. Die
van John Rutter is wel een heel bijzondere. Voor koor,
(klein) orkest, orgel en een solist (sopraan). Geschreven
door de niet-religieuze John Rutter. Een nog levende
componist die (toch) heel toegankelijke muziek schrijft.
Ook dit requiem begint zoals ieder requiem met "Heer,
geef hun (ziel) eeuwige rust”, maar uit de Latijnse mis zijn
ook delen weggelaten en eigen delen toegevoegd. Een
prachtig ingetogen werk met prachtige soli voor cello,
hobo en sopraan. Het concert, dat om 20.15 uur begint,
is zoals bijna altijd mee te beleven door voor uw entree
achteraf te betalen (richtprijs € 25,-). Mocht u er nou niet
bij kunnen zijn: https://youtu.be/GjCzH2KDALI.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en
Marieke Borgers
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