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Liturgie zondag 5 oktober 2025, 11.00 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Derde zondag van de herfst

Organist: Pim Schipper

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Wim de Leeuw

Lector: Margriet van Rossen

Diaken: Henk Fredriks

Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Ouderling van dienst: Nel van Vliet
Voorganger: ds. Trinette Verhoeven uit Utrecht

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Toccata Prima - Georg Muffat (1653-
1704)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 27: 1,2
- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming
overgenomen met kyrierefrein: Lied 301k

We zingen: Lied 302
TEKST EN UITLEG

Inleiding op de zondag
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste schriftlezing: Jeremia 14: 11 en 19-22

We zingen: Lied 851: 1,2,3,4,7,8

ﬂ 5 Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

Tweede schriftlezing: Johannes 9: 1-7

Verkondiging
We zingen: Lied 924

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,
1. Diaconie/ZWO - plaatselijk diaconaat

2. Kerk Geef met

Orgelspel (tijdens de rondgang):
Improvisatie

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 894

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Praeludium & Fuga in F - Vincent
Lubeck (1654-1740)

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Ma-
rianna Migchels en is bestemd voor dhr. en mevr. van de
Weerdhof-Cornelisse en voor dhr. P. van Drongelen.

Diaconale collecte

Zondag is de diaconie-collecte bestemd voor plaatselijk
diaconaal werk binnen de kerk, maar ook daarbuiten.
Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de kerstviering
en andere bijeenkomsten voor ouderen of de bloemen-
groet. Ook is er geld uit deze collecte beschikbaar voor
plaatselijke noodsituaties waarin niet op andere wijze
kan worden voorzien en ondersteuning van plaatselijke
acties van gemeenteleden.

Met uw bijdrage willen wij dit werk graag ondersteunen.
Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie/ZWO,

Martha Marie Bugel
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Dankbaar en met veel genoegen kijk ik terug op de
dienst van zondag 28 september j.l., waarin ik door col-
lega ds. Gerrit van Dijk aan de Protestantse gemeenten
van Cothen en Wijk bij Duurstede ben verbonden. Na-
tuurlijk is alles even wennen, de liturgie is hier en daar
wat anders, en een begin is ook weer heel anders dan
een afscheid. Maar dankzij het vertrouwen dat beroe-
pingscommissie, kerkenraden en vrijwilligers mij schon-
ken, voelde ik me tijdens de dienst al als een vis in het
water. Wat (gelukkig) niet anders is dan op andere plaat-
sen zijn de mensen, jullie, die zin hebben om met elkaar
verder te gaan in het uitbeelden van een kring van licht,
waarin een ieder zoals hij of zij is, zich thuis en veilig mag
weten in Christus’ gemeente. Die sfeer heb ik duidelijk
geproefd, en dat ik kreeg ik ook terug van Magdaleen,
mijn vrienden, mijn lieve ouders (die dit nog konden mee
maken) en het hele lieve gezelschap uit de Nicolaikerk,
dat de moeite had genomen de verbintenis bij te wonen.
Alles een groot compliment aan jullie als gemeenten sa-
men.
Wat bij dit alles meewerkt, is dat we met elkaar het voor-
recht hebben om in twee monumentale, bijzondere
kerkgebouwen liturgie te vieren. |k geniet daar van, ook
als is Jezus’ opdracht aan ons natuurlijk om ‘van binnen
naar buiten te gaan’, met de boodschap van liefde en
recht voor de bredere samenleving. In de overweging
heb ik daar ook al op gehint. Het liturgische en pastorale
5 5 ;}gg./ gaat samen met het diaconale as-
pect van samen kerk zijn.
Ik deed dit overigens in mijn oude,
vertrouwde, zwarte toga. Dat is
geen keuze voor ‘streng’ of ‘ortho-
dox’, maar een uiting van loyaliteit
aan hen die ons voorgingen. Npo
Ntoine, zwart Zuid-Afrikaans predi-
kant die in Nederland verbleef voor
zijn vervolgstudies, schonk mij de
: -+ togaooit. Aan de toga hangtnogde
theologlsche strijd tegen ontmenselijking, zoals die ooit
in Zuid-Afrika in de strijd tegen de apartheid gestalte
kreeg. Zo'n mantel kan ik niet zomaar uitdoen (hoewel
hij wel inmiddels gerepareerd mag....).
Zodra ik na overleg met de kerkenraden meer kan ver-
tellen over precieze werktijden, horen jullie dit onmid-
dellijk van mij. Op mijn vaste lijn ben ik het best bereik-
baar rond 9.30 uur, of rond 17.30 uur. In de tussentijd is
voor dringende zaken mijn gsm bekend bij onze voor-
zitters en scribae.
Tot spoedig in Wijk of Cothen.
In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven

Een avond Taizéliederen met Tom van Ginkel en Face to
Face

De liederen uit Taizé (Frankrijk) zijn bijzonder door hun
eenvoud en herhaling, waardoor ze heel toegankelijk
zijn. Ze zijn vaak gebaseerd op Bijbelteksten en worden
in verschillende talen gezongen, wat de internationale
gemeenschap van Taizé weerspiegelt. Het meerdere ke-
ren herhalen van de liederen draagt bij aan het creéren
van een contemplatieve sfeer en bevordert de innerlijke

rust. Ze kunnen zowel solo als meerstemmig door een
gemeenschap worden gezongen. Deze kenmerken ma-
ken de Taizé-liederen uniek en geliefd bij velen wereld-
wijd.

Tom van Ginkel heeft met koorleden van Face to Face
de gemeenschap van Taizé meerdere keren bezocht en
in Wijk velen vertrouwd gemaakt met haar liederen-
schat. Als wij onze stemmen schrapen, zorgt hij voor de
liedbundels.

Leiding: Tom van Ginkel

Datum: dinsdag 14 oktober 2025

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Open Hof

Informatie: Annie Vleghaar

Vooraf opgeven is niet nodig

Op zondagmiddag 12 oktober 2025 wordt van 15.00 tot
17.00 uur weer een kliederkerk in de Grote Kerk gehou-
den. Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn voor alle ge-
neraties. Het is gastvrij, creatief, actief en gezellig, voor
jong en oud. ledereen kan zo kennis maken met verha-
len uit de Bijbel. Ditmaal is het thema ‘Ga je mee?’. Het
Bijbelverhaal over de uitnodiging van Jezus aan de leer-
lingen om met Hem mee te gaan staat centraal.

In creatieve werkvormen en in de viering staan we stil bij
dit thema. Wat betekent het om in Jezus te geloven en
Hem te volgen?

Vanaf 15.00 uur ben je welkom en zijn er verschillende
activiteiten rondom het Bijbelverhaal. Daarna is er een
korte viering en tenslotte is er een kleine maaltijd, die
verzorgd wordt door tieners van de kerk.

Van harte welkom!

Op 10 oktober start het seizoen van Joy4Kids weer voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Je bent, eventueel samen met
een vriendje of vriendinnetje, welkom in de Open Hof.
De avond is van 17.30 tot 19.15 uur enis een initiatief van
de Hervormde Gemeente. Er is een QR-code voor een
vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Leiding Joy4Kids

2F

Op zaterdag 4 oktober hopen we
vanaf 10.00 uur weer een tweede 2°-
kans markt te houden in de kerk en de
Open Hof. Het doel van de markt is
geld in te zamelen voor de restauratie
van het immens hoge gotische glas-
in-lood raam in het zuidelijk transept.
Mocht u nog mooie spullen op zolder hebben staan,
waar u niets meer mee doet, maar die door een ander
nog met plezier kunnen worden gebruikt, kunt u die
vrijdag 3 oktober vanaf 9.00 uur afgeven bij de kerk.

In de Open Hof wordt een Grand-café ingericht waar u
kunt genieten van een kop koffie, thee of fris met een
heerlijk stuk taart! Wij hebben er zin in en gelet op de
prachtige gebruiksvoorwerpen die al ontvangen zijn,
belooft het een mooie markt(dag) te worden!

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en
Marieke Borgers



