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Liturgie zondag 28 september 2025, 14.00 uur
Dienst van Verbintenis en Intrede ds. Dirk Neven

Een gezamenlijke viering van de Protestantse
gemeenten Cothen en Wijk bij Duurstede
Grote Kerk Wijk bij Duurstede

Organist: Pim Schipper

Kosters: Willeke Willemsen en Kees van der Heide
Livestream: Sjoerd Andringa

Lector: Jelte Veenstra

Diakenen: Alie Mensink en Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Coby Oppewal

Ouderlingen: Mia Brinkman en Maas Merkens
Voorgangers: ds. Gerrit van Dijk uit Driebergen
en ds. Dirk Neven

Medewerking door koor Cantique
o.l.v. Elien van der Meer

Deze zondag is er créche en kinderkerk

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Orgelspel: Allein Gott in der H6h' Sei Ehr -
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

Welkomstwoord

Bemoediging en drempelgebed (allen gaan staan)

We zingen: Psalm 100
- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,
overgenomen met een Kyrie-refrein: Lied 301a

We zingen: Lied 305

In het naspel gaan de kinderen naar hun eigen plek
VERBINTENIS EN INTREDE

Presentatie

Opdracht

Gelofte

We zingen: Lied 360: 1,2

Zegen

Aanvaarding en verwelkoming

We zingen: Lied 819

ﬂ 5 Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste schriftlezing: Psalm 146

We zingen: Lied 146a: 1,6,7

Tweede schriftlezing: Lucas 16: 19-31

We zingen: Lied 339a

Cantique zingt: ‘Kom bevrijden’ -
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Verkondiging

Orgelspel: Desseins éternels - uit La Nativité du
Seigneur - Olivier Messiaen (1908-1992)

Geef met
,0 Givt
Inzameling van de gaven voor:

1. Diaconie/ZWO - Stichting Steun kinderen in
Polen en Oekraine
2. Kerk

We zingen: Lied 802: 1,2,6
GAVEN EN GBEDEN

Cantique zingt tijdens de rondgang:
Look at the World - John Rutter (* 1945)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
acclamatie bij de voorbeden: Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen: ‘Zegenbede' - Sytze de Vries/Dirk Zwart
(koor zingt eerst, daarna zingen we allen)

We zingen: Lied 146¢: 1,3,7

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Praeludium & Fuga in C BWV 545 -
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst zijn er enkele sprekers en is er iets te
drinken in de kerk.




De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 14.00 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Op zondag 28 september hoopt ds. Dirk Neven ver-
bonden te worden aan de protestantse gemeenten
van Cothen en Wijk. De dienst in de Grote Kerk begint
om 14.00 uur, na afloop is er een informeel samenzijn.
Er is die zondag geen dienst om 11.00 uur. Allen van
harte uitgenodigd! Tijdens de dienst worden er foto's
gemaakt. Wilt u niet in beeld komen, kunt u wat ver-
der naar achter gaan zitten.

Vanaf zondag mag ik jullie predikant zijn, in de mooie
Protestantse kerkgemeenten van Cothen en Wijk bij
Duurstede. |k vind het best spannend, maar wel fijn
dat het nu eindelijk gaat beginnen. We hopen met el-
kaar op een vrolijke dienst, met lichte tonen van ge-
loof, hoop en liefde.

Dat komt in ieder geval tot uitdrukking in de Psalm die
we horen, Psalm 146, en die we ook zingen (LB 146a):
‘Laat ons nu vrolijk zingen’. Daartegenover staat dan
de lezing uit het evangelie van Lucas, die een grim-
mige toon aanslaat. Jezus vertelt de gelijkenis van een
rijke man en de arme Lazarus. Na hun dood verblijven
zij in gescheiden werelden, er is sprake van een kloof
die niet meer kan worden overbrugd. Gelukkig is dat
het verhaal, de gelijkenis! Voor ons een uitdaging om
te kijken waar wij ergens zitten in dat verhaal. Welke
bakens moeten en willen wij verzetten? Zien wij het
gelaat van de kwetsbare ander, die met zijn/haar ogen
vraagt om mededogen?

Deze dienst is met organist Pim Schipper en kerkkoor
Cantique o.Lv. Elien van der Meer. We verwelkomen
ds. Gerrit van Dijk van de PKN gemeente van Drieber-
gen die de verbintenis zal leiden.

In de liefde van Christus, ds. Dirk Neven

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Steun
kinderen in Polen en Oekraine. Deze stichting heeft in
het verleden vele projecten gerealiseerd in Polen, en
verleent sinds 24 februari 2022 ook intensief hulp aan
burgers in nood en aan vluchtelingen in Oekraine.

Naar aanleiding van een bezoek aan haar projecten in
West- en Midden Oekraine is een nieuw project van
start gegaan: muziekinstrumenten ten behoeve van
de muziekschool in de stad Vinnytsya. Veel jonge
mensen zijn zwaar getraumatiseerd door het aanhou-
dende oorlogsgeweld. Muziek heeft een helende
werking. Maar de school moet werken met ernstig
verouderde en totaal versleten instrumenten. De

Stichting is daarom dringend op zoek naar zo goed als
nieuwe muziekinstrumenten zoals een xylofoon,
elektronische piano’s, basgitaren, een cello, en slag-
werk (symbalen).

Naast deze muziekinstrumenten is uw financiéle bij-
drage van harte welkom, voor e.v.t. aankoop van in-
strumenten en het vervoer ervan naar Oekraine. Laat
uw muzikale hart spreken en doe mee met deze actie.
Meer informatie via de flyer in uw liturgieboekje en via
www.steunkindereninpolen.nl

Op zaterdag 4 oktober hopen we vanaf
10.00 uur weer een tweede 2e-kans
markt te houden in de kerk en de Open
Hof. Het doel van de markt is geld in te
zamelen voor de restauratie van het im-
mens hoge gotische glas-in-lood raam in het zuidelijk
transept. Mocht u nog mooie spullen op zolder heb-
ben staan, waar u niets meer mee doet, maar die door
een ander nog met plezier kunnen worden gebruikt,
kunt u die vrijdag 3 oktober vanaf 9.00 uur afgeven bij
de kerk. Laten ophalen kan ook: een telefoontje of
mail naar Kees van Vliet, E: cvliet1947@kpnmail.nl of
naar Coby Oppewal en het wordt bij u opgehaald.

In de Open Hof wordt een Grand-café ingericht waar
u kunt genieten van een kop koffie, thee of fris met
een heerlijk stuk taart!

Op zondagmiddag 12 oktober 2025

& wordt van 15.00 tot 17.00 uur weer een
. kliederkerk gehouden. Kliederkerk is
o een vorm van kerk-zijn voor alle gene-

. % raties. Het is gastvrij, creatief, actief en

gezellig, voor jong en oud. ledereen kan
zo kennis maken met verhalen uit de Bijbel. Ditmaal is
het thema ‘Ga je mee?’. Het Bijbelverhaal over de uit-
nodiging van Jezus aan de leerlingen om met Hem
mee te gaan staat centraal.
In creatieve werkvormen en in de viering staan we stil
bij dit thema. Wat betekent het om in Jezus te gelo-
ven en Hem te volgen? Vanaf 15.00 uur ben je welkom
en zijn er verschillende activiteiten rondom het bijbel-
verhaal. Daarna is er een korte viering en tenslotte is
er een kleine maaltijd, die verzorgd wordt door tie-
ners van de kerk. Van harte welkom!

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Ti-
neke Groeneweg en is bestemd voor ds. D. Neven als

welkom in onze gemeente.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers


https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede
file:///C:/Users/Cobie%20de%20Boer/OneDrive/Documenten/Kerk/Nieuwsbrief/2025/www.steunkindereninpolen.nl
mailto:cvliet1947@kpnmail.nl

