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Liturgie zondag 14 september 2025, 11.00 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Dertiende zondag van de zomer

Startzondag met bevestiging
Thema: Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest

Organist: Pim Schipper

Koster: Gosse Kroon

Livestream: Bert de Boer

Diaken en lector: Riet Andringa
Kerkrentmeester: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Marieke Borgers
Voorganger: ds. Geertien Morsink uit Odijk

Deze zondag is er créche en kinderkerk
Orde van dienst
VOORBEREIDING

Orgelspel: Improvisatie over Lied 704

Welkomstwoord

In Memoriam (allen gaan staan)

Na een moment van stilte zingen we:
(melodie Lied 961)

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging en drempelgebed

- allen gaan zitten —
We zingen: Lied 217:1,2,3

Gebed om ontferming,
als antwoord zingen we Lied 301k (I-v, ll-allen)

We zingen: Lied 217: 4,5

In het naspel gaan de kinderen naar hun eigen plek
TEKST EN UITLEG

Groet

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Handelingen 8, 26-40

We zingen: Lied 333

E h Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

Verkondiging
We zingen: Lied 695
GAVEN EN GBEDEN

Bevestiging Coby Oppewal als ouderling kerkrent-
meester

We zingen: Lied 121: 1,2,4

Inzameling van de gaven voor:
1. Diaconie/ZWO - noodhulp
2. Kerk

Geef met
,3 Givt
Orgelspel tijdens de rondgang:

Nun bitten wir den Heiligen Geist BuxWV 209 -
Dietrich Buxtehude - 1637-1707)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 675

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Nun Lob, mein Seel, den Herren
BuxWYV 214 - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

U mag nog even blijven zitten voor een kort offici-
eel moment, daarna gaan we over naar het pro-
gramma van de startzondag.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Diaconale collecte voor noodhulp
Noodhulp is het helpen van slachtoffers van acute
noodsituaties. Bijvoorbeeld bij aardbevingen, hon-
gersnoden, oorlogen. Tijdens dit soort crises rich-
ten noodhulporganisaties als UNHCR zich op het
redden van levens, het verminderen van menselijk
lijden en het beschermen van de menselijke waar-
digheid. Noodhulp wordt daarom ook wel humani-
taire hulp genoemd. De hulp kan worden gegeven
in de vorm van geld, goederen en personeel.
Diaconie/ ZWO, Jaap Swank
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De bloemengroet wordt deze week verzorgd door
Gerrie van der Heijden en is bestemd voor dhr. en
mevr. van Schaik, en voor mevr. C. Oppewal.

Komende zondag is het Startzondag. Het thema voor
dit jaar is ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest'. Aan het einde van de dienst volgt na een
kort officieel moment het programma van de start-
zondag met koffie en wat lekkers, diverse activiteiten
die voor u klaarliggen op de lange tafels in de zijbeuk
en tot slot een eenvoudige, maar lekkere lunch.

Bij alle activiteiten is een korte uitleg en de voorberei-
dingsgroep helpt u waar nodig op weg. Veel plezier!
Marieke, Riet, Coby, Martha Marie

Na een periode van relatieve rust in de zomer, gaat
het ritme van de Choral Evensongs weer beginnen.
Komende zondag 16.00 uur zingt het Roder Jongens-
koor alweer voor de derde keer bij ons Choral Evens-
ong. Leendert Jan van Lingen is de liturg zondagmid-
dag terwijl Pim Schipper het Harrison & Harrison-or-
gel bespeelt.
Het Roder Jongenskoor zingt als Introit: A prayer of
king Henry van Henry George Ley, terwijl de Preces
en Responses van Richard Ayleward zijn. ‘Mag and
Nunc’ komen uit de Canticles in G van Charles Villiers
Stanford en als Anthem klinkt The King of love my
Shepherd isvan Edward Bairstow. De chant gezongen
Psalm zijn Psalm 110 en 150 van respectievelijk West
en Stanford. Zelf zingt u mee met prachtige Hymns
als In Christ there is no east or west en de Closing
Hymn Praise my soul the King of heaven.
Kunt u er onverhoopt niet bij zijn, beleef dan online
mee (of kijk achteraf terug):
https://youtu.be/Klpl2KF8e2s
R —

Dinsdagmorgen 16 september is de eerste Senioren-
ochtend van dit seizoen. Inloop is vanaf 9.30 uur met
een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur zal de ochtend
beginnen met een onderwerp welke Ds. Carol van
Wieren zal bespreken en veel zingen natuurlijk. De sa-
menkomst is in het E & E Gasthuis, Gansfortstraat 4.
De seniorenochtend is niet alleen bedoeld voor de
gemeenteleden die in het en E & E Gasthuis wonen.
Het zorgcentrum is gekozen omdat het een middel-
punt is in Wijk bij Duurstede. ledereen is van harte
welkom!

Janny van Parys

Een avond met Ds. Henk Kroese

Het ‘Onze Vader' is zonder twijfel het
meest bekende Christelijke gebed.
Maar, wat betekent het om dit te bid-
den?

Henk Kroese wil ons hier op basis van
zijn eigen ervaringen in meenemen en laten zien hoe
het ‘Onze Vader’' je mee kan nemen in de wondere
wereld van Jezus Christus. Het is een wereld die je
niet kunt ‘bewijzen’, maar die kan bestaan als je ver-
trouwt op God. Je stelt je hoop op Hem, je wilt Hem
volgen. En zo kan bidden je ziel resetten en de wer-
kelijkheid zoals je die beleeft, méér kleur geven.

Het wordt géén monoloog, maar een basis voor een
openhartig gesprek!

Dinsdag 16 september 2025, 20.00 uur in De Open
Hof. Voor meer informatie kunt u Frank Jan Bertram
mailen op frankjan.bertram@icloud.com

Vooraf opgeven is niet nodig.

WIJKS
ONTMOETING
S&BEZINNING

Op zondag 21 september is er in het kader van de Vre-
desweek om 9.30 uur een oecumenische dienst in de
RK-Kerk. Er is geen eigen viering om 11.00 uur.

Op zondag 28 september hoopt ds. Dirk Neven ver-
bonden te worden aan de protestantse gemeenten
van Cothen en Wijk. De dienst in de Grote Kerk begint
om 14.00 uur, na afloop is er een informeel samenzijn.
Er is die zondag dus geen dienst om 11.00 uur. Allen
van harte uitgenodigd!

Op zaterdag 13 september 2025, tijdens Open Monu-
mentendag, presenteert de nieuwe Stichting Vrien-
den van de Grote Kerk zich aan het publiek met een
feestelijke startborrel. Deze nieuwe stichting is opge-
richt om de financiéle middelen te werven die nodig
zijn voor het structurele onderhoud en behoud van de
iconische Grote Kerk in Wijk bij Duurstede.

De Grote Kerk, een prominent Rijksmonument uit de
14e eeuw, is van onschatbare waarde voor de lokale
gemeenschap. Het gebouw fungeert niet alleen als
plaats voor kerkdiensten, maar ook voor concerten
en andere evenementen.

ledereen is van harte welkom om kennis te maken
met het bestuur van de stichting en haar plannen. De
kick-off borrel vindt plaats op zaterdag 13 september
2025 van 16.00 tot 17.30 uur in de Grote Kerk.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers
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