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Liturgie zondag 23 maart 2025, 9.15 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Derde zondag van de Veertigdagentijd

Organist: Pim Schipper

Koster: Dick Breeuwer

Livestream: Mario Batenburg

Lector: Amy van den Bercken

Diaken: Birgitta Breeuwer

Kerkrentmeester: Douwe van der Meer

Ouderling van dienst: Cobie de Boer

Voorganger: ds. Jan van Baardwijk, Wijk bij Duur-
stede

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Pavana lachrimae —
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 25a
- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,
Na: ‘hoor ons roepen’ zingen we Lied 561: 4,5

TEKST EN UITLEG

Gebed van de zondag

‘ h Protestantse gemeente
‘ ’ te Wijk bij Duurstede

Lezing uit de Thora: Exodus 6: 1-7

We zingen: Lied 1001: 1,2

Evangelielezing: Lucas 13: 6-9

We zingen: Lied 1001: 3
Verkondiging

We zingen: Lied 215:1,2,3
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven,

1. Diaconie/ZWO - Moldavié
2. Kerk

Geef met
,0 Givt

Orgelspel tijdens de rondgang: Miserere a 4 parts -
Willam Byrd (1540-1623)

Dankzeqggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Contrapunctus I uit: Die Kunst der Fuge
BWYV 1080 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Bloemengroet

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door
Marit Kroon en is bestemd voor mevr. W. Verkerk-
Ederveen en voor mevr. J. Hofland.
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Door de economische situatie werken veel inwo-
ners van Moldavié in het buitenland. Ouderen en
kinderen blijven alleen achter. Moldovan Christian
Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten om er
voor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en
helpt voorgangers bij hun diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen
met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jon-
geren om ouderen in hun dorp te helpen. Het mes
snijdt aan twee kanten: jongeren zien wat ze kun-
nen betekenen voor anderen, ouderen zijn dank-
baar voor de aandacht en zorg die ze ontvangen.
Een lichtpuntje in een eenzaam bestaan.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de We-
reldraad van Kerken op aandrong om de kerken in
Moldavié te helpen bij het opzetten en uitbreiden
van hun diaconale werk.

Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie/ZWO, Jaap Swank

Zoals sommigen van jullie weten, heb ik naast mijn
werk in Wijk en Cothen nog een heel andere baan,
als campagnemedewerker bij Fossielvrij NL, een kli-
maatorganisatie. Zij hebben mij kortgeleden ge-
vraagd om een dag meer te gaan werken, en ik heb
toegezegd. Dat betekent dat ik per 20 april alweer
ga stoppen als ambulant predikant in Wijk bij Duur-
stede.

Tot en met de Stille Week zal ik mijn werk in Wijk
gewoon blijven doen. In de weken na 20 april zijn
er nog wat losse afspraken die ik wel door wil laten
gaan (seniorenochtend, schoolkerkdienst, etc.).
Ook blijf ik incidenteel beschikbaar voor een uit-
vaart of preekbeurt.

Het voelt gek om na zo'n korte tijd alweer afscheid
te gaan nemen, terwijl ik jullie net een beetje begin
te kennen - en ik kan me voorstellen dat dat an-
dersom ook geldt. De kerkenraad is bezig met het
zoeken van een oplossing voor met name het pas-
toraat in de komende maanden. Als u/je er vragen
over heeft, stel ze gerust aan mij of iemand van de
kerkenraad.

Hartelijke groet, Lieke Weima

Helaas moet ik afscheid nemen als vaste organist
van jullie prachtige kerk en orgels, met twee goed
zingende gemeentes. Naast het orgelspelen mag ik
ook graag dirigeren. Ik heb al een tijdje een cantorij

bij PKN-gemeente de Rank in Nieuwegein, sinds
kort is daar een kerkkoor in de Dominicuskerk in
Tiel bij gekomen. Ik vind het jammer dat dat bete-
kent dat ik niet meer op vaste basis kan spelen in
Wijk bij Duurstede, maar ik heb wel veel zin in deze
nieuwe uitdaging, met als fijne constante factor:
mooie kerkmuziek ten gehore brengen!

Dank voor jullie betrokkenheid bij mijn leven en
werkzaamheden de afgelopen jaren en voor de
fijne samenwerking. Graag tot ziens!

Hartelijke groet, Maarten van Kapel

Een avond met Bernhard Reitsma.

Hoe ontmoeten we elkaar als het gaat om precaire
thema’s waarbij naast theologische standpunten
ook emoties een grote rol spelen? Is het mogelijk
om weer tot verbinding te komen? Prof. dr. Bern-
hard Reitsma bespreekt met ons op een interac-
tieve manier de vragen die deze thematiek met zich
meebrengt.

De avond begint om 20.00 uur in de Open Hof. In-
loop en koffie vanaf 19.45 uur. Hartelijke welkom!
Joke Kroodsma

Het slotkoraal van Bachs Johannes Passion zit vol
troostrijke beeldtaal. “Je zingt over vergezichten,
vrede, dromen eigenlijk”, zegt musicus Marcel den
Dulk. Hij maakte een Nederlandse vertaling van de
tekst. Deze vertaling sprak mij aan en ik las dit op:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/mijn-
mooiste-lied/

Ach Heer, als ook mijn ure slaat,
Dat U mij kent, mij niet verlaat,
Dat mij uw eng’len dragen.

Dan sterf en slaap ik Heer, gerust,
Van pijn en ziekte onbewust,

Tot mij uw licht zal dagen.
Totdat, totdat U wederkomt,

U voor mijn ogen tot mij komt,

In vreugde, blijdschap, Heer, Gods Zoon,
Gij troont op uw genadetroon.
Heer Jezus Christus, U altijd,

U toegewijd.

Ik loof U tot in eeuwigheid.

Mary Sonnevelt

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers
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