Grote Kerk — Protestantse gemeente
Vijfde zondag na Epifanie

Zangdienst met kerkkoor Cantique onder leiding van
Elien van der Meer

In deze dienst wordt het huwelijk bevestigd van
Abelien ter Borg en Bert Woelders

Organist: Pim Schipper

Koster: Peter Kroon

Livestream: Dick Breeuwer

Diaken en lector: Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Cantilena uit orgelsonate 11 -
Joseph Rheinberger (1839-1901)

Welkomstwoord

We zingen: (staande) Lied 210, koor 1, allen2en 3

Bemoediging
Drempelgebed

- allen gaan zitten -
We zingen: Psalm 103: 5
We lezen: Psalm 103: 1-4

We zingen: Psalm 103e, driemaal
koor 1, allen2en 3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

Koor zingt: Ave Verum Corpus -
Edward Elgar (1857-1934)

Schriftlezingen: Filippenzen 4, 4-7
Mattels 6, 27-34

We zingen: Lied 836, koor 1, allen2 en 5
Overdenking
We zingen: Lied 791, koor 1, allen 2, koor 4, allen 6

Geloofsbelijdenis (Marinus van den Berg)

Koor zingt: Lord, | trust Thee -
Georg Friedrich Handel (1685-1757)
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HUWELIJKSBEVESTIGING

Inleiding en gebed

Tekst: "Zonder liefde ben je nergens’ (Karel Eijkman)
We zingen: Lied 788, koor 1, allen 2

Huwelijksbelofte

Inzegening

We zingen: (staande) ‘Wat de toekomst’
(melodie Lied 913)

Het bruidspaar steekt de huwelijkskaars aan

Aanbieden huwelijkscadeau

We zingen: Lied 793: 1,3
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO - Bangladesh Geef met
2. Kerk g Givt

Orgelspel tijdens de rondgang:
Rosymedre or Lovely - Ralph Vaughan Williams
(1872-1952)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): Lied 969

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Nun danket alle Gott -
Siegfried Karg-Elert (1877-1933)

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of
later mee te maken via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door
Marianna Migchels en is bestemd voor mevr.
J. Westendorp en voor dhr. en mevr. Woelders—ter
Borg.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met
Herman van Sprakelaar. Graag op vrijdag, voor 20.00
uur, voor de dienst van zondag bellen.
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De dienst van komende zondag 4 februari belooft een
bijzondere te worden. Niet alleen omdat kerkkoor Can-
tigue meezingt, maar ook omdat twee van haar leden
een zegen over hun huwelijk ontvangen. Net voor de
Kerst zijn Abelien ter Borg en Bert Woelders voor de
wet getrouwd en nu wordt hun huwelijk in het midden
van de gemeente kerkelijk bevestigd. Zo'n 15 jaar gele-
den waren de koorleden er getuige van dat hun liefde
ontstond en deze zondag mogen we allemaal in ver-
bondenheid om hen heen staan. Trouwen op zondag
gebeurt niet vaak maar is altijd een bijzonder gebeuren.

Ter voorbereiding van de komende gemeenteavond
bevat deze Nieuwsbrief een extra bijlage. De avond
gaat opnieuw over de beoogde samenwerking met de
Protestantse gemeente te Cothen en wordt gehouden
op dinsdag 13 februari, 20.00 uur in de Open Hof. Als
het goed is, komt de uitnodiging ook mee in kerkblad
Samen Verder dat binnenkort wordt verspreid. ledereen
is van harte welkom bij deze belangrijke bezinning.

Afgelopen vrijdagavond 26 januari was de slotavond
van de Actie Kerkbalans 2024. Alle 34 lopers hebben
hun opbrengst ingeleverd in de Open Hof. Nadat we
alle tweemaal 500 toezeggingsformulieren (diaconie en
kerk) hadden geopend, gesorteerd en opgeteld, kon-
den we rond 21.00 uur de balans opmaken. Vorig jaar
was dit totaal € 133.000 (met 105.000 voor de kerk en
28.000 voor de diaconie). Dit jaar zien we net als de
jaren hiervoor, een stijging van 2-3% en komt het to-
taalbedrag op € 135.000. Een prachtig resultaat, waar
we als diakenen en kerkrentmeesters wel op hebben
gehoopt, maar niet op hebben gerekend. ledereen die
hieraan heeft bijgedragen (de lopers, tellers, gevers en
organisatoren) danken we heel hartelijk namens de CvK
en Diaconie.

Ik wil nog één kanttekening maken bij de opbrengst.
We hebben in de folder uitgebreid stilgestaan bij de
kosten van de kerk. We weten dat het niet mogelijk is
voor iedereen om grote bedragen te schenken. lets
anders is dat het waarschijnlijk niet bij iedereen bekend
is, zo zien we aan de toegezegde bedragen, dat een
kerklid onze gemeente ca. € 50 kost aan afdrachten
aan de PKN en administratiekosten.

Het is fijn te zien dat de betrokkenheid van deze ge-
meente groot is en dat we met z'n allen een mooie
kerkbalans 2024 hebben gerealiseerd, en daarmee
weer een goede start in het nieuwe jaar hebben ge-
maakt. Dit geeft hoop.

Namens CvK en Diaconie, Douwe van der Meer

Afgelopen vrijdagavond mochten we al even proef-
draaien: er werd een heuse, heel hoge Toren van Babel
gebouwd! Aanstaande zondag mag je laten zien of het
jou lukt een hogere te maken. Er wordt gebouwd en
gevierd, gefluisterd en geluisterd, gezongen en gege-
ten. Vanaf 14.00 uur ben je van harte welkom in onze
kliederkerk!

Kees, Anneke, Carine, Robbie en Coby.

In de afgelopen week zijn alle elektriciteitsaansluitingen
gerealiseerd. Nu kunnen komend weekend alle infra-
rood panelen ingeschakeld worden voor warmte in de
kerk. Uiteraard zullen er nog wel wat zaken/schake-
lingen uitgevoerd/onderzocht moeten worden om de
verwarming zo goed mogelijk te laten functioneren.
Daarnaast gaan wij ook nog aan het werk om de
tocht/koude trek in de kerk te meten en te bepalen hoe
wij dat kunnen oplossen. Deze tocht bepaalt ook het
gevoel van de warmte in de kerk. Bovenstaande geeft
nog geen zekerheid dat we nu, komende zondag, de
warmte in de kerk ‘in de hand’ hebben, maar wij zijn
wel een hele stap verder. Wij gaan de komende zonda-
gen diverse metingen doen, op meerdere plekken in de
kerk, om een goed beeld te krijgen. In het volgende
kerkblad kunt u meer lezen over de gang van zaken en
het resultaat van de proeven en metingen.

Werkgroep verwarming/vergroening, Jan Meuleman

Op dinsdag 6 februari wordt de tweede avond over ‘De
Bijbel: wat een boek!?’ gehouden, om 20.00 uur in de
Open Hof. Nadat eerder het Oude Testament aan bod
kwam, gaat het dit keer over de wordingsgeschiedenis
van het Nieuwe Testament. Naast het werk van John
Barton en Marcus Borg komt de visie van Gerd Theissen
aan bod. Deze belangrijke Duitse nieuwtestamenticus
ontvouwde in ‘De godsdienst van de eerste christenen’
(2000) een mooie theorie van het veelkleurige oer-
christendom dat ontstond in het voetspoor van Jezus.
Daarbij laat hij zien hoe vier verschillende stemmen
doorklinken in het Nieuwe Testament. Ook wie de eer-
ste keer miste, kan deze avond aansluiten. BovenWijks
staat weer op tijd klaar in de Open Hof om de deelne-
mers met koffie te ontvangen.

De tweede mogelijkheid om mee te doen aan een
avond rond het jaarthema ‘Ga mee! Samen groeien in
geloof, hoop en liefde’ is woensdagavond 7 februari,
20.00 uur bij fam. Van der Made, Tacitus 29. Wie wil
weten of er deze of een andere keer nog plek is, kan dit
polsen bij Marion Grondijs, E: fmgrondijs@casema.nl

De open repetitie van Cantique werd afgelopen
woensdag weer een heerlijke zangavond. Onder leiding
van Elien van der Meer en Pim Schipper zijn onder an-
dere oude liederen die een andere tekst of melodie
kregen in het nieuwe liedboek doorgenomen. Ook
werd af en toe iets verteld over de achtergrond van een
lied of dichter. Daarover is veel te vinden op
www.liedboekcompendium.nl, een website met veel
informatie over de inhoud en melodie van de liederen
in Liedboek 2013.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa



mailto:fmgrondijs@casema.nl
http://www.liedboekcompendium.nl/

