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Liturgie zondag 28 januari 2024, 9.15 uur
Grote Kerk — Protestantse gemeente
Vierde zondag na Epifanie

Organist: Sander Booij

Koster: Ton van der Made

Livestream: Bert de Boer

Lector: Amy van den Bercken

Diaken: Birgitta Breeuwer

Kerkrentmeester: Kees van Vliet

Ouderling van dienst: Toos Maass

Voorganger: mw. ds. Ruth Penning-Wolswinkel
uit Amerongen

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui
Orgelspel

Welkomstwoord

In memoriam (allen gaan staan)

Na een moment van stilte zingen we:
(melodie Lied 961)

Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

- allen gaan zitten -
We zingen: Psalm 93

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 305

ﬂ h Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Deuteronomium 18, 15-20
We zingen: Lied 316

Tweede lezing: Marcus 1, 21-28

We zingen: Lied 352: 1,2,5,6

Verkondiging
We zingen: Lied 723

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven -
1. Diaconie/ZWO m 3'\';‘{*
2. Kerk Al

Orgelspel tijdens de rondgang

Dankzeqggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): Lied 422

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de
Open Hof

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of
later mee te maken via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Diaconale collecte: Wereld Lepra dag (28 januari)

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen
plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het
lot was van leprapatiénten (melaatsen). Helaas gaat dat
vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist per jaar nog
honderdduizenden slachtoffers die niet alleen te maken
krijgen met misvormingen en handicaps, maar ook met
uitsluiting en discriminatie. Daarom wordt ieder jaar op
de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor
de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziek-
te. De diaconie/ZWO beveelt deze collecte van harte bij
u aan en zal de opbrengst verdubbelen.
Jaap Swank, Diaconie/ZWO
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Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met
Herman van Sprakelaar. Graag op vrijdag, voor 20.00
uur, voor de dienst van zondag bellen.

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door
Marit Kroon en is bestemd voor mevr. H. Smit—Labots
en voor dhr. H. van Harten.

De oecumene in Wijk kreeg afgelopen week weer een
mooie impuls. Op de gezamenlijke viering met de RK-
parochie van afgelopen zondag in de Grote Kerk kwa-
men positieve reacties. Het samenspel met Frans en
Annemieke Bosman was opnieuw heel prettig. Ook de
oecumenische maaltijd van maandag 22 januari was
bijzonder aangenaam. Er werd niet alleen heerlijk gege-
ten maar ook uitgebreid met elkaar gesproken. Daarbij
was het nieuw dat enkele Nederlands Gereformeerden
uit Wijk meededen. De zang- en gebedsbijeenkomst
van afgelopen woensdag in het Reviuscollege werd iets
minder bezocht dan vorig jaar maar dat werd weer ge-
compenseerd door de aanwezigheid van onze burge-
meester. Al met al kon iedereen die de oecumene een
warm hart toedraagt dat in de afgelopen dagen weer
op eigen wijze laten blijken.

Jan Offringa

Op vrijdagavond 26 januari a.s. vindt

& de slotavond plaats van de Actie Kerk-
A balans 2024. Het WAS de gewoonte
om hier een gezellige, gezamenlijke

« avond van te maken en die traditie

Vv willen wij als College van Kerkrent-

meesters graag weer in ere herstellen! De CvK laat u, in
samenwerking met de leiding van de Kliederkerk, op
deze avond graag kennismaken met deze laagdrempe-
lige vorm van vieren

De avond wordt besloten met een hapje en een drank-
je. Wij hopen dat u in groten getale mee komt genieten
en gaat ontdekken wat Kliederkerk inhoudt!

Hartelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

Aanstaande woensdag 31 januari, aanvang 19.30 uur, is
er weer een avond ‘Zingen met Cantique’. Daarin ver-
kennen we net als vorige keren de rijkdom van het
nieuwe liedboek. Dit keer is het verbindende thema

‘Liederen Anders’: welke gezangen uit het oude lied-
boek zijn met een gewijzigde tekst of nieuwe melodie
in Liedboek 2013 terechtgekomen? Ook besteden we
aandacht aan de rubriek ‘Liederen van trouw’. Dat heeft
te maken met het heugelijke feit dat twee leden van
Cantique, Abelien ter Borg en Bert Woelders, onlangs
getrouwd zijn en in de dienst van zondag 4 februari een
zegen over hun huwelijk ontvangen. Cantique is er die
zondag bij en samen met het koor zingen we meerdere
liederen die op 31 januari al even worden doorgeno-
men. Kom dus naar deze open repetitie onder leiding
van Elien van der Meer en Pim Schipper. Vooraf opge-
ven is niet nodig. Voor meer informatie kunt u terecht
bij de predikant.

Op dinsdag 6 februari wordt de tweede avond over ‘De
Bijbel: wat een boek!?’ gehouden, om 20.00 uur in de
Open Hof. Nadat eerder het Oude Testament aan bod
kwam, gaat het dit keer over de wordingsgeschiedenis
van het Nieuwe Testament. Dat proces bestreek niet
vele eeuwen maar slecht enkele decennia, en is dus een
stuk overzichtelijker. BovenWijks staat weer klaar in de
Open Hof om de deelnemers met koffie te ontvangen.

Vanaf september 2023 werken we in onze gemeente
met het nieuwe jaarthema: ‘Ga mee! Samen groeien in
geloof, hoop en liefde’. Vanuit het Pastoraal Team no-
digen we iedereen uit voor een ontmoeting rond dit
thema. Dit jaar kan gekozen worden voor een avond bij
iemand thuis of een ochtend in de Open Hof. De vier
mogelijkheden op een rijtje:

- dinsdagavond 30 januari, bij fam. Oechies,

- woensdagavond 7 februari, bij fam. Van der Made,

- donderdagavond 15 februari, bij fam. Van Vliet,

- woensdagochtend 28 februari, in de Open Hof.

Graag opgeven voor vrijdag 26 januari, o.v.v. naam en
gekozen datum.

Dit kan bij Marion Grondijs, E: fmgrondijs@casema.nl
Een avond begint om 20.00 uur, de ochtend om 10.00
uur. Hopelijk kunnen we u op een van de ontmoetingen
begroeten.

Hartelijke groet, Marion Grondijs, Marianne Pleune,

Jan Offringa, Nel van Vliet

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa
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